Terug uit Sierra Leone

Van 8-16 november waren wij,Marie José Habets en Gard Verstegen in Sierra Leone als
“ambassadeurs” van de Stichting Taiama Andreas. Het betrof een uitwisselingsbezoek na het bezoek
in 2009 van GladysGbappy- Brima en Seku Sessay van Women’s Partnership for Justice and Peace
(WPJP)aan ons land. We werden uitgenodigd om te gaan kijken naar de vordering van het
schoolproject voor meisjes in Taiama, het Gender Based Violence(GBV) project in zuidelijk Sierra
Leone(rondom Taiama en Bo), de wijze waarop met microkredieten wordt gewerkt in deze gebieden,
het realiseren van een model plantage en de scholing van jonge vrouwen in spreken in het openbaar
en in maatschappelijke en politieke onderwerpen in heel zuidelijk Sierra Leone(vooral ondersteund
door de congregatie van de Franciscanessen van Heythuysen)

Wat vooral opviel was de hartelijkheid en vriendschap waarmee we werden ontvangen door grote
groepen vrouwen. Waar water, elektriciteit en basale sanitaire voorzieningen ontbreken werden we
uitgenodigd om samen te eten. Omgekeerd werd het erg gewaardeerd dat wij als witte mensen op
gelijkwaardige basis met hun omgingen, met hun spraken, hun dorpen bezochten en luisterden naar
hun noden.

Het was opmerkelijk dat een project voor meisjes en jonge vrouwen dat in 2007 nog van de grond
moest komen, nu al ver uitwaaiert over het zuidelijk deel van het land. Zowel in het gebied van
Taiama als in Bo zijn in veel dorpen vrouwengroepen ontstaan, die weer in clusters samenwerken.
Middels terugbetaling van de opbrengst van hun microkredieten (1/3 deel) worden andere
activiteiten van the Women'’s Partnership for Justice and Peace (WPJP) betaald. Bovendien kunnen
de vrouwen alleen gebruik maken van de microkredieten wanneer ze van de opbrengst hun kinderen
naar school laten gaan.

We zijn op bezoek geweest bij:

e Verschillende sholen zowel in Taiama als in Bo

e Een modelfarm waar vrouwen samen komen om te werken, en elkaar ondersteunen en waar
onlangs een meditatiehall is geopend

e Bij verschillende dorpen die ver van de grote weg lagen en waar men vroeg: blijf ons toch
ondersteunen, maar ook: eet met ons; deze dorpen maken ook gebruik van de
microkredieten

e Bij het Women’s Human Right Centre van WPJP in Bo

e Er werd een nieuw centrum geopend in Njala

Heel opmerkelijk en ontroerend vonden wij dat overal waar we kwamen het moslim gebed en het
christen gebed(het onze vader) door iedereen gezamenlijk werd gebeden: een vreedzaam
samenleven: het kan dus wel!

Er zijn nog veel indrukken te verwerken, maar ons werd nogmaals duidelijk dat als de projecten door
de mensen in het land zelf worden opgezet en ontwikkeld dit resulteert in een groot succes.

Bovendien groeide de vriendschap tussen ons mensen hier en de mensen daar:



en daar is het uiteindelijk toch om begonnen!

(bij deze tekst is het zinvol om de presentatie te gebruiken, deze geeft het werk van WPJP nog
duidelijker weer in beeld en geluid)



